Pelgrimswandelingen

Houdt u van wandelen? Stil worden, maar ook praten over belangrijke onderwerpen in goed
gezelschap? Dan nodigen wij u uit om mee te doen met deze Pelgrimstochten.

We organiseren 4 maal per jaar een wandeling en eenmaal in het seizoen een fietstocht. We
starten met een middaggebed in een kerk. Daarna vertrekken we voor een tocht van 5 tot 7
km. Onderweg maken we stops op bepaalde plekken die uitnodigen tot gesprek. Waar kom
je vandaan, waar ga je naartoe? Symbolische vragen bij het leven. Wat houd je bezig, wat
raakt je, wie loopt er met je mee?

Data 2024-2025 (meer info volgt)

14 september - Nieuw-Dordrecht

16 november — Gees

25 januari 2025 — Sellingen

14 maart 2025 — Emmerdennen avondwandeling, start om 19:00 uur
14 juni — fietstocht

Loop een stukje met mij mee
om verdriet en geluk te delen,
om domweg wat te ouwenelen.
Om te luigteren en te vragen
of lekker even te kunnen klagen.
Want een wandeling, zul je merken,
kan heel therapeutisch werken.
Loop een stukje met mij mee...

Inlichtingen en opgave: pelgrimswandelingen.kmv@gmail.com

Pelgrimswandelingenteam: Marion Doornbos, Rolinka Groenhof, Erik Wanders en Harry
Klaassens.
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